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Nieuws van het pastoraal team 
 

Gezinszondagen 
 

In een vorig artikel vertelde pastor Marga klein Overmeen U al over de gezins- 
zondagen. Met deze gezinszondagen zullen wij als pastoraal team beginnen in 
dit najaar, op 1 oktober.a.s.  
Voor deze gezinszondagen nodigen wij met name alle jonge ouders en hun gezinnen 
in onze Emmanuelparochie uit in het Eucharistisch centrum. We zullen dan om  
10.30 uur beginnen met een Eucharistieviering. Bij deze viering is iedereen welkom. 
Aansluitend is er dan koffie en thee met een broodje. Hierna volgt catechese aan drie 
groepen kinderen: de 0-6 jarigen, 7-9 jarigen en 9-12 jarigen. Broertjes en zusjes  
kunnen hierbij aansluiten. En er is catechese voor de ouders van deze kinderen. 
 

Dat wij als pastoraal team beginnen met deze gezinszondagen, heeft meerdere rede-
nen: 

- We willen bevorderen dat jonge ouders en hun gezinnen in onze parochie el-
kaar ontmoeten en beter leren kennen 

- We willen investeren in catechese aan jonge ouders en hun gezinnen 
- In het kader van deze catechese zullen voortaan ook de voorbereiding van 

doop, eerste heilige communie en vormsel plaatsvinden.  
- In aansluiting hierop zullen ook de viering van doop, eerste heilige communie 

en vormsel plaatsvinden in het eucharistisch centrum 
- Gezamenlijke voorbereiding en viering van genoemde sacramenten, sluit  

beter aan op de mogelijkheden, die we nog hebben als pastoraal team  
(drie full-time pastores voor 11 geloofsgemeenschappen) 

- Eerste communicanten en vormelingen willen we een behoorlijke groep  
gunnen; in onze beleving werkt twee eerste communicanten hier en één vor-
meling daar, minder goed. 

- Als pastoraal team willen we positieve verandering inzetten; veranderingen  
die energie geven en waar (jonge) mensen blij van worden. 

 

Door op deze manier de krachten te bundelen en samen te werken, hopen wij als 
pastoraal team, samen met betrokkenen uit al onze geloofsgemeenschappen, te  
bouwen aan de toekomst van onze Emmanuelparochie. 
 

Blijft er dan nu niets over voor de afzonderlijke geloofsgemeenschappen?  
We denken het wel.  
De gezinszondagen zijn één keer per maand in het eucharistisch centrum. Dit bete-
kent dat op de resterende drie zondagen van de maand of bij andere gelegenheden, 
iedere geloofsgemeenschap jonge ouders en hun gezinnen kunnen uitnodigen tijdens 
vieringen of op andere manier, in hun eigen kerk.  
 

Wij hopen U allen te blijven ontmoeten in de vieringen in onze kerken en daarbuiten. 
 

Heel veel zegen, alle goeds. 
 

Namens het pastoraal team,  
Pastoor André Monninkhof 
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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 
 

St. Vitus te Dedemsvaart 
 

 
Geadopteerd oorlogsgraf 
 

Op 4 mei heeft de RK-School de “Langewieke” aandacht besteed 
aan het door de school geadopteerde oorlogsgraf. 
Het graf is onlangs gerenoveerd en in oude staat teruggebracht. 
 

Het is het graf van oorlogsslachtoffer  
Hendrikus Gerhardus Joseph Jansen. Hij is één van de negen 
slachtoffers, die op 6 april 1945 in het zicht van de bevrijding ge- 
fusilleerd zijn in Balkbrug.                                                                                                                                                         
Eerder die dag wanen hij en de rest van de bevolking van  
Dedemsvaart zich nog bevrijd, als drie Canadese tanks op ver- 
kenning het dorp binnen trekken. Maar die trekken zich in de avond 
weer terug. Het betekende ook de terugkeer van de Duitsers.  
Zij pakken, na gevangengenomen NSB´ers bevrijd te hebben, zo´n 
50 dorpelingen op. Vrouwen en kinderen mogen gaan, maar 30  
mannen worden naar Café Leunge in Balkbrug gebracht. Vijftien van 
hen worden daar alsnog vrijgelaten; de overige wacht het peloton.  
De 34-jarige Jansen en acht anderen vinden daar de dood.  
  

 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte 
 

Hemelvaartsdag 9 mei dauwtrappen 
 

Wat kunnen we weer met een goed gevoel terugkijken op deze traditionele dauwtrappersdag op 
De Belte. Om 07.00 uur de H. Mis, voorgegaan door pastor Wenker. Wat mooi dat hij voor rond de 
60 parochianen op deze frisse vroege ochtend voorging.  
Na de viering stond er een lekker ontbijtje klaar in De Zandbelt.  
Na het ontbijt hebben we de fiets gepakt voor een mooie gezamenlijke fietsroute.  
Ook het rustpunt onderweg was weer fantastisch: koffie en gebak, gezelligheid, kletsen en wande-
len door de bloemrijke tuin van het theehuis.  
Al met al een zeer geslaagde ochtend en tot volgend jaar weer! 
Locatieraad De Belte en de werkgroep 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Hemelvaart en Pinksteren 
 

Woensdag 15 mei zijn alle kinderen van de Sint-Nicolaas-school in de kerk geweest.   
Per klas werd er stilgestaan bij Hemelvaart en Pinksteren. Thea en Gerard hebben verteld waarom 
we deze feestdagen vieren en wat de betekenis is van deze dagen. 
 

Hemelvaart 
Veertig dagen na Pasen wordt Hemelvaartsdag gevierd. 
Op die dag verdwijnt Jezus in een neergedaalde wolk uit 
het zicht. De apostelen bleven achter om het woord van 
God te verspreiden. We kunnen dit oude verhaal ver- 
gelijken met jullie klas waar de juffrouw (Jezus) aan jullie 
als leerlingen (apostelen) vertelt, oefent en speelt en zo 
leren jullie samen om goed te leven.  
 

Pinksteren 
Tien dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren.  
Jezus is dan niet meer lijfelijk op aarde aanwezig. Maar 
met Pinksteren kregen de apostelen de troostende   
aanwezigheid van de vurige Geest ervoor terug. In de 
Geest van hoop en gedrevenheid vertelden de apostelen 
aan alle mensen om te bouwen aan een betere wereld, 
met mensen die elkaar niet loslaten. En in vrede en 
vreugde proberen samen te leven. Mensen die samen  
een lichtend vuurtje zijn waar anderen zich aan kunnen 
optrekken.  

 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Pinksteren in Hoonhorst 
 

Niet alleen de uitgesproken woorden in de viering raakten ons aan, wakkerden het vuurtje aan en 
herinnerden ons aan Pinksteren. Ook de bloemschikgroep had voor het Pinksterweekend hun  
uiterste best gedaan om twee mooie schikkingen te maken: een voor bij het altaar en een voor 
bij het Mariabeeld. 
De kleuren in beide schikkingen verwijzen naar het vuur, dat niet dooft en de liefde, die blijft. 
De rabarberstengels verbeelden de vuurtongen van de uitstorting van de H. Geest. 
Al met al een mooi geheel. 
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Heilige Willibrord te Vilsteren 
 

Een prachtige ontmoeting bij Maria In Luttenberg! 
 

Met zeventien pelgrims gingen we samen met pastor  
Ria Doornbusch op 23 mei jl. op weg naar Maria in  
Luttenberg. 
Daar werden we met een warm welkom ontvangen in de 
H. Corneliuskerk waar we plaats namen in de zijbeuk 
van de kerk. Dicht bij elkaar; dicht bij Maria!  
In een sfeervolle gebedsviering hebben we Maria toe- 
gezongen en toegebeden en hebben we haar een licht-
groet gebracht en onze intenties aan haar voorgelegd. 
 

Daarna ging het richting Gemeenschapscentrum  
Elckerlyc om elkaar verder te ontmoeten en hebben we 
genoten van heerlijke koffie en een lunch met soep en 
broodjes. 
En wat werden er mooie gesprekken gevoerd. Hetzij in kleine groepjes; hetzij met de groep  
samen. Wat zijn dat altijd waardevolle momenten. 

 

Rond half 2 gingen we richting de grot. 
Hier werd ons eerst meer verteld over het 
ontstaan van de grot. 
Daarna, zittend voor de Maria-grot in  
Luttenberg nam pastor Ria ons in gedach-
ten mee naar de Maria-grot in Lourdes.  
Zij vertelde over de vele verschijningen 
van Maria aan Bernadette Soubirous en 
liet onszelf tekeningen met het Heilig  
water uit Lourdes. 
Ook hebben we samen een tientje van de 
Rozenkrans gebeden en het meditatief 
moment afgesloten met het zingen van 
‘Te Lourd op de bergen’. 
Ieder van ons kreeg een afbeelding van 
Maria en Bernadette met een gebed mee 
en een flesje Lourdeswater. 

 
Voor wie wilde zijn we nog door het zogenaamde pastoorsbos gelopen 
waar in 1929 een Mariakapel is gebouwd en die een aantal jaren geleden 
gerestaureerd is. 
We hebben stil gestaan bij het prachtige gedicht in de kapel en hier samen 
over gesproken. 

 

En zo kwam er een eind aan een betekenisvolle bedevaart naar de parel 
van Salland. 

 

Wat was het goed om samen op weg met Maria te gaan. 
Een pelgrim 

 
  

 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Mariaviering in de tuin 
 

Zondagmorgen 26 mei om 9.00 uur 
was er een Mariaviering in de pastorie-
tuin met als thema: 'Maria’s Levens-
weg, Mijn Levensweg.'  
De weergoden waren ons goedgezind. 
Onder de eerste zonnestralen van de 
morgen, werd Maria in het licht gezet 
samen met de kaarsjes die eenieder bij 
haar beeld plaatste. We hebben in stilte 
en in tekst stilgestaan bij Maria als 
aardse vrouw. Een vrouw die een kind 
baart, het op ziet groeien tot een tiener, tot een volwassen man, die ze los moet laten en die ze 
tenslotte moet verliezen. De Bijbelse teksten hebben we geplaatst in ons eigen leven. Vooraf 
aan de viering was er de gelegenheid om een intentie op te schrijven waar tijdens de viering voor 
gebeden werd. De viering werd ondersteund met de mooie Marialiederen van Con Amore.  
Na de viering was het nog gezellig om onder de stralende weersomstandigheden samen een kop 
koffie/thee te drinken. 

 

150 jaar H. Hartparochie Lemelerveld 

Op zondag 9 juni vierden we ons jaarlijks patroonsfeest van onze 
geloofsgemeenschap, ons Heilig Hart-feest. Dit feest staat dit jaar in 
het teken van ons 150-jarig bestaan, “150 jaar vanuit ons hart”. 
Om 10.00 uur begon de Eucharistieviering met Celebrant  
Pastoor Monninkhof en de koren Voices, dameskoor en Con Amore. 
De voorzitter van de Locatieraad, Johan Neppelenbroek, heette een-
ieder van harte welkom; een speciaal welkom aan alle genodigden. 
Wat 150 jaar 
geleden is be-
gonnen in een 

boerenschuur in Dalmsholte is nu uitge-
groeid tot een hechte geloofsgemeen-
schap met een kerk en vele vrijwilligers. 
Na de viering was er een receptie in de pas-
torietuin. De weergoden waren ons gunstig 
gezind en regelmatig scheen het zonnetje 
even door de bomen, alhoewel het wel wat 
frisjes was. De voorbereidingscommissie 
had samen met de tienerclub en vele vrij-
willigers alles tot in de perfectie georgani-
seerd. Velen hadden een taart gebakken, 
waarvan eenieder kon genieten bij de koffie/thee.  
 

https://www.parochielemelerveld.nl/fotos/Mariaviering%2026%20mei%202024/Mariaviering%201.jpg
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De geloofsgemeenschap heeft een blijvende herinnering 
aan 150 jaar parochie H. Hart van Jezus ontvangen. Het 
logo “150 jaar vanuit ons hart” ( zoals boven afgebeeld) 
is kleurrijk weergegeven in de vorm van een glasschil-
derij en zal een plaats krijgen in het parochiecentrum.  

 
Na de toespraken van een aantal ge-
nodigden was het tijd om ook een 
aantal jubilerende vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten.  
 

Voorzitter van de Locatieraad Johan Neppelenbroek, nodigde de jubilarissen:  
Johan Huijsmans, 25 jaar, Nolly Holterman, Wim Sibelt en Ans Wippert 40 jaar vrijwilliger uit 
om een oorkonde en een bos bloemen in ontvangst te nemen. 
Er werd geproost op 150 jaar geloofsgemeenschap en er was voor allen soep en een broodje. 
Nadien ging eenieder huiswaarts.  
Als parochiegemeenschap kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige dag.  
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Sint Brigitta te Ommen 

Schuur – urnenmuur 
 

In Ommen is de bouw begonnen van een nieuwe schuur ter 
vervanging van een heel oude aanbouw.  
De grote zijmuur wordt gebouwd als urnenmuur met ruimte voor 
achttien plaatsen.  
Met de inzet van onze vrijwilligers en deskundige mede- 
gelovigen zijn we begonnen.  
Bij het graven van de fundering kwam er toch aardig wat  
boven. Tja, vroeger ging er toch wat overbodig spul onder de 
grond.  
Zoals u op foto kunt zien is de bekisting inmiddels gemaakt  
en het beton gestort.  
Wordt vervolgd.  
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Catechese                                                          
 

Eerste Heilige Communie - Goede Doel 
 

Tijdens de voorbereiding van de Eerste Communie zetten de kinderen zich ook altijd in voor 
een goed doel. Dit omdat het ook belangrijk is om iets voor je naaste te doen. De kinderen  
mogen altijd zelf het goede doel uitkiezen. Dit jaar had de groep gekozen voor KIKA. Stichting 
Kinderen Kankervrij zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkankerbestrijding. Een prachtig doel! De kinderen hebben individueel geld in- 
gezameld op verschillende manieren, onder andere door bijvoorbeeld cupcake-verkoop. Maar ze 
wilden als groep ook iets gezamenlijk doen. Dit werd een sponsorloop. Via een QR-code kon er 
gesponsord worden. Op woensdag 22 mei was het dan zover. Aansluitend aan de laatste bijeen-
komst verzamelden de kinderen zich op het plein voor het parochiecentrum voor de start. Ook pas-
toor Monninkhof was aanwezig, niet om het startsein te geven, zoals u misschien zou denken, 
maar om samen met de kinderen mee te lopen! Ondertussen had zich al publiek verzameld langs 
de te lopen route tussen het parochiecentrum en de voorkant van de kerk. Na het startsein liepen 
de kinderen en de pastoor fanatiek hun rondjes. Bij elk voltooid rondje werd er een stempel ge-
zet bij de stempelpost die ze passeerden bij het parochiecentrum. Menig rondje werd gelopen, de 
1 ging snel, de ander wat minder snel, maar gestaag. Iedereen liep dapper door voor ongeveer  
25 minuten, aangemoedigd door ouders, grootouders en andere belangstellenden langs de 
route. Tijdens de EHC-viering de zondag erna werden de kinderen in een speciaal filmpje bedankt 
voor hun inzet door een medewerkster van KIKA, waarna het eindbedrag bekend werd gemaakt. 
Het geweldige bedrag is geworden €1151,35! Vanuit de kerk werd dit beloond met een groot  
applaus. De kinderen waren zichtbaar trots. En wij ook! 
 

 
 

Eerste Heilige Communie-viering 
 

Op zondag 26 mei was er dan eindelijk de Eerste Communie viering in Heino. Na een periode van 
voorbereiding, mochten zeventien kinderen uit Hoonhorst, Lierderholthuis en Heino voor het 
eerst deel nemen aan de communie.  
Vanaf februari kwamen de kinderen elke twee weken op woensdag bij elkaar in Heino voor de 
lessen. In de lessen werden ze voorbereid op de Eerste Communie met Bijbelverhalen en 
uitleg over ons geloof. Voor de lessen hadden ze een werkboek gekregen. Hierin werd thuis ge-
werkt samen met de ouders en soms ook alleen.  
En nu was het dan zover. Om half 10 moesten ze zich melden bij het parochiecentrum. Hier  
kregen ze nog een button met hun naam en kwam de fotograaf nog wat mooie plaatjes schieten. 
Uiteraard was er ook even tijd voor de groepsfoto samen met de pastoor en de misdienaar.  
Ondertussen stroomde de kerk vol met familie en vrienden en andere belangstellenden en zong 
het koor alvast een lied. Vlak voor 10.00 uur was het dan zover; de kinderen gingen in optocht 
naar de kerk. Na het aansteken van hun doopkaarsen gingen de kinderen de kerk binnen, terwijl 
het koor het namenlied zong, waarin elk kind bij naam werd genoemd. Er volgde een prachtige, 
feestelijke viering met als hoogtepunt natuurlijk hun Eerste Heilige Communie.  
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Aan het eind van de viering gingen de kinderen weer in optocht naar buiten toe. Nog snel even 
naar het parochiecentrum om te verzamelen. Hier ontvingen ze namens de parochie nog een 
klein cadeautje.  
Daarna was het tijd om naar huis te gaan en daar verder te vieren met familie en vrienden.  
Het was een mooie ochtend. 
 

 
 
 

 
Carlo Acutis lezingen 
 

 
 
 
Donderdag 13 juni, in de theater-
zaal van de Bibliotheek in Deven-
ter (Stromarkt 18) 
Inloop vanaf 19.30 uur.  
De lezing is gratis, een vrije gift wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 

Diaken Sander Hof vertelt over het 
bijzondere moment in de kerkge-
schiedenis...  
Paus Adrianus VI biedt excuses aan 
aan Luther.... 
Van harte welkom! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=470836995341669&set=a.192888673136504&__cft__%5b0%5d=AZVnTLzCVYHjQCCNmKIyv7ZlU4Y29KdYuieeSyy_b4BqZNnhrL9m4Ji34CFUpjc1nvH9N9jjlLZd1VGt822oMxL85XGe8ikXMnF71CMgeQN1SfZRGvZd-QhQCqXTyi4DsyY6XI6aRUphwnkdL4I8aJRBnDdJ4iX3Pfi8WMlZrgRl1Wg6PeykeW1I0tmThh-sncs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=470836995341669&set=a.192888673136504&__cft__%5b0%5d=AZVnTLzCVYHjQCCNmKIyv7ZlU4Y29KdYuieeSyy_b4BqZNnhrL9m4Ji34CFUpjc1nvH9N9jjlLZd1VGt822oMxL85XGe8ikXMnF71CMgeQN1SfZRGvZd-QhQCqXTyi4DsyY6XI6aRUphwnkdL4I8aJRBnDdJ4iX3Pfi8WMlZrgRl1Wg6PeykeW1I0tmThh-sncs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=470836995341669&set=a.192888673136504&__cft__%5b0%5d=AZVnTLzCVYHjQCCNmKIyv7ZlU4Y29KdYuieeSyy_b4BqZNnhrL9m4Ji34CFUpjc1nvH9N9jjlLZd1VGt822oMxL85XGe8ikXMnF71CMgeQN1SfZRGvZd-QhQCqXTyi4DsyY6XI6aRUphwnkdL4I8aJRBnDdJ4iX3Pfi8WMlZrgRl1Wg6PeykeW1I0tmThh-sncs&__tn__=EH-R
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Voorbereiding voor het H. Vormsel in 2024   
 

Zes vormelingen uit Lemelerveld en zes uit Ommen.  
Voorganger Mgr. H. Woorts.    
1 juni in Lemelerveld.                                                                                                           
 
We leven met z’n allen in 2024. Onze jaartelling. Die van de chinezen bijv. is anders. Zij leven in 
het jaar 4720, maar gebruiken nu wel veel meer onze jaartelling. We leven met zo’n acht miljard 
mensen op deze aardbol. Waarvan zo’n 5000 in Lemelerveld en zo’n 18000 in de gemeente Om-
men. Wist je ook dat er in Nederland ongeveer 1000x zoveel mensen wonen als in de gemeente 
Ommen? Allemaal bij elkaar en ja… het ging 2000 jaar geleden al niet overal even goed. God had 
dit al een tijdje aan zien komen en besloot de mensen toch maar te gaan helpen. Dat had Hij al wel 
eens eerder gedaan, maar dat bleek niet voldoende. Daarover staat een mooi verhaal in de bijbel. 
Weet je welk verhaal? (toch raar dat we Hem Hij noemen terwijl wij Hem nog nooit gezien hebben). 
Als we het over God hebben schrijven we een hoofdletter. Uit eerbied.                                                                           
God heeft de aarde geschapen en bijna iedereen is het er wel over eens dat de aarde toch wel 
fantastisch is. Hoe mooi de natuur is met de bergen, de zeeën, de planten en de dieren, de zon en 
de maan en de sterren en heel speciaal de seizoenen. Ieder jaar komen die weer terug met een 
vaste regelmaat en met vaste regels. Dieren worden geboren en ze weten meteen wat ze moeten 
doen: Eten, achter moeder aanlopen of zwemmen, je verschuilen als er gevaar dreigt en van al die 
jonkies blijven er maar een paar over. De rest is allang opgegeten. Eten of gegeten worden.                                                                                                  
God heeft de mens ook geschapen en, wat er zo speciaal aan is, de mens een vrije wil gegeven. 
Over het eerste, de schepping, is lang niet iedereen het eens, maar over het laatste, de vrije wil, 
wel. Door die vrije wil hebben we prachtige dingen gezien. Mooie kunstwerken, prachtige kerken 
en kastelen, mooie verhalen over liefde en hoe mensen elkaar helpen, maar ook de meest ver-
schrikkelijke verhalen over oorlog, gevangenschap, slavernij, leugens en bedrog, hebzucht en  
jaloezie en machtsmisbruik. Kortom…een mooi zooitje.                                                                                                  
 

God besloot Zijn zoon Jezus, in de gedaante van een mens, op aarde geboren te laten worden uit 
de maagd Maria. Jozef zal het wel raar gevonden hebben, want hij had nog niet met haar geslapen 
-  tegenwoordig gebruiken we meestal een ander woord -  maar een engel heeft het hem uitgelegd 
en Jozef is een hele goede vader voor Jezus geworden.                                                                                              
God wilde iedereen graag laten zien hoe je moest leven.                                                                                   
Jezus ging al op jonge leeftijd naar de tempel en praatte graag met de Schriftgeleerden of kenners 
van de Joodse wetten. Jezus zag ook dat er toen ook al veel mis was. Hij koos voor de mensen 
die het ’t hardst nodig hadden, voor het helpen van  de armen, de zieken en de hulpbehoevenden.             
Toen Hij wat ouder werd ging Hij preken en steeds meer mensen trokken met hem mee. Ze zagen 
dat Hij wonderen deed en  mensen hielp. Ook mensen die niet zo eerlijk waren, bijv. de tollenaar – 
die geld moest innen voor de keizer, maar stiekem meer vroeg aan de mensen en de rest in zijn 
eigen zak stak en daarom niet zo populair was,  werd door Jezus uitgenodigd om naar Zijn verhaal 
te luisteren. Verhalen vertellen kon Jezus als de beste.                                                                                                                
Een van zijn mooiste verhalen ging over “Wie is mijn naaste”. Toen  iemand hem vroeg  “Jezus U 
zegt dat ik mijn naaste moet behandelen als mijzelf, maar wie is dat dan?”. En dan vertelt Jezus 
dat rovers een man hadden overvallen en voor dood hadden achtergelaten. Er kwam een Joodse 
priester langs, zag de man liggen, maar liep toch gauw door, want hij had belangrijke zaken in de 
tempel te doen. Toen kwam er een Leviet, die hem ook wel om hulp hoorde roepen maar ook snel 
doorliep want hij had ook belangrijk werk te doen. Toen zag de man een ezeltje aankomen met 
een Samaritaan op zijn rug. De gewonde man zag hem wel maar riep niet om hulp. Joden en  
Samaritanen waren geen vrienden van elkaar dus waarom zou die Samaritaan hem helpen?  Het 
ezeltje stopte. De Samaritaan hielp de gewonde en tilde hem voorzichtig op de ezel. Daarna gin-
gen ze naar een herberg en de Samaritaan gaf geld aan de waard om de man verder te verzorgen.                                                                
Toen vroeg Jezus ´Wie is nu je naaste?                                                                                                                     
Jezus hield ervan dat je zelf moet nadenken en dat jij je ogen en oren de kost moet geven en 
vooral dat je denkt met je hart.                                                                                                                                              
Zo staan er veel mooie verhalen in het Nieuwe Testament, het stuk in de Bijbel dat over het leven 
en dood van Jezus gaat. Wie heeft ”De Passion” gezien of misschien heb je er over gehoord?                 
Het verhaal over het leven en sterven van Jezus, het verhaal over Palmpasen, over Witte Donder-
dag, waarin Jezus samen met de apostelen aan tafel gaat en het brood breekt en zegt dat ze dit 
moeten doen om Hem te gedenken. De veroordeling door Pilatus en de dood aan het kruis op 
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Goede Vrijdag. Dat Jezus drie dagen later, op eerste Paasdag, uit het graf opstaat en weer levend 
wordt en dat Thomas dat pas gelooft als hij zijn handen in de zij van Jezus kan leggen en de  
wonden van de spijkers in Zijn handen en voeten kan zien. Dat Jezus aan zijn leerlingen, de twaalf 
apostelen, uitlegt wat zij nu moeten doen om het geloof onder de mensen te brengen. Dat zij een 
kerk moeten stichten en er verder op uit moeten trekken om alle mensen over het geloof te ver- 
tellen. Hij gaat dan met Hemelvaart terug naar Zijn Vader in de hemel en tien dagen later komt de 
Heilige Geest terug, in de vorm van vurige vlammen, om de apostelen te helpen, om ze in vuur en 
vlam te zetten en ze moedig te maken om het geloof aan iedereen te vertellen. Je moet het maar 
durven en die hulp konden de apostelen goed gebruiken.                                                                                                    
In onze kerk praten we over Eén God in drie personen… de Vader, de Zoon en de H. Geest.                 
Wel een beetje moeilijk, maar ja.                                                                                           
 

Met het sacrament van het doopsel word je opgenomen in de kerk. Met water over je hoofd als een 
teken van afwassing van de zonde, als een dankjewel voor dit wonder, om te zeggen dat christe-
lijke waarden een mensenleven mooier maken of als een teken om je kind gelovig op te willen  
voeden.  Kan allemaal een goede reden zijn.                                                                                                                         
Bij de Eerste Heilige Communie mag je deelnemen aan de Eucharistie. Je mag de communie  
ontvangen en dit blijven doen om “Mij te gedenken”, zoals Jezus zei op Witte Donderdag bij het 
Laatste Avondmaal.                                                                                                                                                             
Bij het Heilig Vormsel mag je de steun van de Heilige Geest ontvangen om je gesterkt te voelen in 
moeilijke tijden. In het gebed van Anne Frank komt dat heel mooi naar voren.   
                                            
HET GOEDE, HET LIEVE EN HET MOOIE.                                                                                                                        
 ’s Avonds, als ik in mijn bed lig en mijn gebed eindig met de woorden:                                                                 
Ik dank je voor al het Goede, Lieve en Mooie, dan jubelt het in mij. Dan denk ik aan ‘Het Goede  
van het onderduiken, van mijn gezondheid en mijn hele zelf’, aan ‘Het Lieve van Peter, dat wat nog 
klein en gevoelig is en wat we alle twee nog niet  durven  noemen of aanraken, dat wat eens ko-
men zal, de liefde, de toekomst, het geluk, en aan ‘het Mooie’ dat de wereld is.; de wereld, de na-
tuur, de schoonheid en al , al het mooie bij elkaar.                                                                                                            
Dan denk ik niet aan al de ellende, maar aan het mooie dat nog overblijft.                                                  
(Anne Frank op 7 maart 1944 een paar maanden voordat zij en alle Achterhuisbewoners ge- 
arresteerd werden door de Grüne Polizei. In maart 1945 overleed zij in concentratiekamp  
Bergen-Belsen). 
 

Als je gelooft ben je nooit alleen. Geloof is een overtuiging, iets waar je je goed bij voelt zoals bij 
de vergeving van dingen die je fout hebt gedaan. Als je er echt spijt van hebt dan zijn je fouten je 
vergeven. Dan kun je weer verder, net als het een opluchting kan zijn dat je tegen een vriendje of 
vriendinnetje  kunt zeggen…sorry had ik niet moeten doen of niet moeten zeggen en je dan van de 
ander hoort dat het goed is. Voelt goed toch.                                                                                                        
Ook hoor je van veel mensen dat ze een tijd hebben waarin ze wat minder met geloof hebben, of 
zelfs helemaal niets, maar dat je het altijd nog weer een beetje op kunt pakken. Soms zelfs na heel 
veel jaren… 
 

Maar onthoud één ding. God is er voor iedereen, voor niemand uitgezonderd. Jullie kennen  
allemaal de tekens voor geloof, hoop en liefde: het kruisje, het ankertje en het hartje, maar zonder 
liefde voor elkaar heb je altijd nog de hoop dat het beter wordt maar stelt geloof niet zo veel meer 
voor. 
 

Soms hoor je mensen zeggen: God is heel ver weg, of God is heel dichtbij, of God is overal en Hij  
vult het heelal, maar… las ik ergens ‘ Wedden dat je God soms ziet in een vriend of een vriendin’. 
 

Heb als leerkracht van groep acht een gebedje gemaakt waarmee we de dag op school begonnen.  
 

Dank U Heer voor deze dag.                                   Wens jullie alle goeds.                                                            
Dank U dat ik leven mag.                                         Nog bedankt voor de                                                               
Met een open oog en oor                                          leuke en gezellige                                                         
laat ik zien dat ik bij U hoor.                                          voorbereiding.                                                            
Zal proberen goed te leren                                                                                                                                         
en leuk te spelen op het plein.                                     Mijnheer René                                                                            
Dan zal vast de geest van liefde                                                                                                                                                                                                                                                                                   
In onze klas te vinden zijn.                                                                                                                                      
Amen. 
René Pillen 
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Heilig Vormsel-viering  
 

Dit jaar waren er vanuit de Emmanuelparochie twaalf kinderen die het Heilig Vormsel hebben ont-
vangen. Zes kinderen uit Ommen en zes uit Lemelerveld. 
De voorbereidingen vonden plaats in Ommen door René Pillen, die dit in Ommen al jaren doet. 
Een aantal maandagen gingen de kinderen vanuit Lemelerveld naar Ommen voor de voorberei-
ding. De ouderavond en de toediening van het H. Vormsel vonden plaats in Lemelerveld.  
 

Zaterdag 1 juni was het dan zover. Om 16.00 uur kwam Hulpbisschop Herman Woorts vanuit 
Utrecht en Pastoraal werkster Ria Doornbusch van de Emmanuelparochie om kennis te maken 
met de kinderen en de laatste dingen door 
te nemen voor het H. Vormsel. 
Onder het eten van een broodje met 
knakworst vond de kennismaking 
plaats, het was een gezellig samenzijn 
vooraf samen met de ouders die om  
17.15 uur kwamen.  
Nog even een groepsfoto van tevoren  
maken en om 18.00 uur liepen de twaalf 
kinderen met de doopkaars in de hand 
van achteruit de kerk naar voren.  
Voices verzorgde de zang en het was 
een mooie viering.   
Kinderen, vanuit de geloofsgemeenschap 
van Harte Gefeliciteerd en veel geluk voor 
de toekomst. 
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Diaconie 

 

Bedevaart naar Kevelaer vrijdag 6 september 2024 
 
Op vrijdag 6 september gaat de Emmanuelparochie samen met de Broeder-
schap van Raalte en omgeving weer op bedevaart naar Kevelaer. Al eeuwen 
is dit Duitse stadje een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria. 
Zij wordt er vereerd als Troosteres van de Bedroefden. Ze is een troosteres en 
voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen, maar ook dankbaarheid tot 
haar gaan. Jaarlijks komen een klein miljoen pelgrims naar Kevelaer. Het is 
daarmee het grootste bedevaartsoord in Noordwest-Europa. 
 

Ook vanuit Salland gaan pelgrims trouw naar Kevelaer. Sinds twee jaar gaan we op een vrijdag. 
Het is dan veel rustiger dan in het weekend.  
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: vrijdag 6 september vertrekken de bussen rond 
8.00 uur vanuit een aantal opstapplaatsen in Salland. Aankomst in Kevelaer is rond 10.15 uur. Dan 
is er even een koffiepauze.  Daarna is er een Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor uit Lutten-
berg en leden van de fanfare uit Heeten.  Na de viering wordt de bedevaartskaars aangeboden bij 
de Genadekapel. Aansluitend is er gelegenheid voor de lunch. Deze kan in gezamenlijkheid genut-
tigd worden in het Priesterhuis. Om 14.45 uur vertrek vanaf de Genadekapel naar het park voor de 
grote kruisweg. Voor degenen die niet zo ver kunnen lopen is er om 15.00 uur kruisweg bidden in 
de biechtkapel. We eindigen de bedevaart met een Plechtig Lof en aansluitend tegen 19.00 uur 
vertrek huiswaarts. Rond 21.00 uur zijn we die dag weer thuis in Salland. 
 

De vieringen worden verzorgd door de leden van de pastoraal teams van de parochies H. Kruis,  
H. Lebuinus, St. Marcellinus en de Emmanuelparochie. Het thema in Kevelaer is dit jaar ‘Ga met 
ons’, genomen uit het Evangelie van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35). 
 

De reis- en processiekosten bedragen € 30,00 voor volwassenen; voor kinderen/jongeren € 15,00. 
Mensen die op eigen gelegenheid gaan krijgen een boekje en het programma en dragen € 5,00 bij 
aan de kosten. De warme lunch kost € 20,00 pp. 
 

Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met één van de broeder-
meesters/contactpersonen: 
Dedemsvaart/Slagharen/Hardenberg/De Belte: dhr. M. Huizendveld, tel. 06-50558316,  

e-mail: huizendveld@ziggo.nl 
Ommen: mevr. Karolina Nowak, tel. 06-84730844, e-mail: karolinanowak88@hotmail.com 
Dalfsen/Hoonhorst: mevr. Karin Drost, tel. 06—33166259, e-mail: karindrost@live.nl 
Vilsteren: dhr. Theo Lugtenberg, tel. 06-55724970, e-mail: lugtenbergtheo@hotmail.com 
Lemelerveld: dhr. Anton van Middelaar, tel. 06-15563596, e-mail: amiddelaar-dalfsen@live.nl 
Heino/Lierderholthuis: mevr. Miranda Temmink, tel. 06-06 – 15563596,  

e-mail: mirandatemmink81@gmail.com 
 

Hopelijk gaat u dit jaar ook mee.  
Opgave voor 15 augustus bij één van bovengenoemde contactpersonen. 
 

Hartelijke groeten namens de broederschap van Kevelaer, 
Pastoor Ronald Cornelissen 
Ria Doornbusch, pastoraal werkster 
Ben Lokate, hoofdbroedermeester 
Karolina Nowak, financiën, administratie 

 
 
 
 
 
 

mailto:huizendveld@ziggo.nl
mailto:karolinanowak88@hotmail.com
mailto:karindrost@live.nl
mailto:lugtenbergtheo@hotmail.com
mailto:amiddelaar-dalfsen@live.nl
mailto:mirandatemmink81@gmail.com
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De Emmanuelparochie gaat met de bus op bedevaart naar Lourdes 
van 14 t/m 22 september 2024  

Zoals u al eerder kon lezen in uw parochieblad gaan we in september weer naar Lourdes.  
En we hebben nog enkele plaatsen vrij. 
Even weer in dit prachtige bedevaartsoord zijn en tot rust komen, inspiratie opdoen en vooral ook 
de onderlinge saamhorigheid ervaren. De plek waar de hemel en aarde dichter bij elkaar komen. 
Daar waar Maria in 1858 aan de kleine Bernadette verscheen en er voor zorgde dat sindsdien  
miljoenen pelgrims naar Lourdes trokken.  

 

     Per bus 

In de vroege ochtend worden we in Dalfsen opgehaald om per touringcar richting Lourdes te reizen.  
De 9-daagse busreis brengt je niet alleen naar Lourdes, maar laat je ook genieten van diverse 
mooie plaatsen onderweg. De busreis wordt begeleid door de ervaren reisleiders  
Hermien Schoorlemmer, geassisteerd door Janny Horstman.  
 

De reisroute zal zijn: 
1e dag: aankomst in Lisieux voor overnachting. 
2e dag: bezoek aan Lisieux en naar Niort voor overnachting. 
3e dag: vertrek naar Lourdes en lunch in Lourdes. 
4e t/m 7e dag: verblijf in Lourdes. 
8e dag: vertrek naar Nevers voor bezoek klooster/overnachting. 
9e dag: terugreis naar Nederland. 

 

     Kunt u deelnemen aan deze reis? 

Deze reis is geschikt voor pelgrims die mobiel zijn en zelfstandig kunnen instappen in de bus. 
Een lichte vorm van zorg is in Lourdes wel mogelijk. Ook kunnen pelgrims deelnemen die korte  
afstanden zelfstandig kunnen lopen met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk  
gebruik maken van een rolstoel.  

 

 Prijs:  

2 persoonskamer volpension: € 1.150,00 per persoon 
1 persoonskamer; toeslag € 280,00. 
Als de kosten een probleem voor u zijn neem dan contact met ons op. 
Het mag geen belemmering zijn om niet op pelgrimsreis te kunnen gaan. 

  

De reissom is inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar vanaf de centrale opstapplek in Dalfsen naar Lourdes v.v. 

• 8 overnachtingen (5 in Lourdes, 3 tijdens heen- en terugreis).  
Tijdens de heen en terugreis in 3*-hotels.  
In Lourdes in een 4* hotel. Beide op basis van volpension. 

• Volledig verzorgd programma onder leiding van Hermien, Janny en pastor Marga klein Overmeen 

• Toeristenbelasting. 

• Uitgebreide reisinformatie. 

• Reisverzekering en annuleringsregeling. 
 

In alle kerken van de Emmanuelparochie liggen flyers voor aanvullende informatie. 
 

     Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:  
Hermien Schoorlemmer (reisleider) Hoonhorst  0529-401946. hermien@schoorlemmer.nu 
Janny Horstman (ass. Reisleider) Vilsteren 06-15458008 email: jannyhorstmanwink@gmail.com 
 

U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen in uw locatie: 
Lies Akkermans – Lemelerveld  06-31933263 liesakkermans22@gmail.com   
Gerard Hollak - Dalfsen  0529-433331.  g.hollak@outlook.com 
Ciska Derks - Ommen 0529-450438.   ciska.derks.cd@gmail.com   
Ton van den Berg - Heino 0572-393043.  delmontania.ton@planet.nl 
Catarien Smit - Heino 0572-390914.  ajgsmit@hetnet.nl 
Gerard Froeling - Dedemsvaart en omstreken  0523-613127 gerardfroeling@ziggo.nl 
 

Voor de pelgrims die zich hebben aangemeld zal er een informatiemiddag worden gehouden op  
zaterdag 17 augustus van 14.00 tot 16.00 uur.  Nadere informatie volgt via de mail of telefonisch. 

mailto:gerardfroeling@ziggo.nl


 15 

 

 
Pastoraal artikel 
 

Hoe zit het met jouw zoutgehalte? 
 

In mijn aanrechtkastje staat een kleine en een grote bus zout. En deze twee busjes zout staan al 
een poos onaangeroerd. Soms zit ik te denken, laat ik eens kijken of ze niet over de datum zijn. En 
een ander moment laten ze mij ook zien, Ria niet aanraken, denk om je gezondheid. 
 

Zout, en zijn meestal hele fijne korreltjes. Zout maakt namelijk op allerlei manieren het verschil. 
Zout heeft bijvoorbeeld een reinigende werking. Wij kennen dat van soda, jodium, zoutspray, zout-
waterbaden en natuurlijk de rode zee. Zout desinfecteert, doodt bacteriën op de plek van verwon-
ding, van ontsteking. Op plekken waar sprake is van vervuiling. Waar het leven verziekt wordt, ver-
gald raakt en vergiftigd is, daar is behoefte aan zoiets als zout. Zout dat schoonmaakt, reinigt, zui-
vert. 
 

Zout heeft daarbij ook een activerende werking. Ook in het oude oosten gebruikten landbouwers al 
kalizouten bij het inzaaien van het land. Die zouten hebben een activerende werking op het zaaisel 
en geven aan het bladgroen een gezonde kleur. Dat is wat zout doet, het activeert,  het stimuleert 
en zet aan tot groei. Laat nieuw leven ontkiemen. Brengt leven in de brouwerij, actie, initiatief. 
Schudt de boel op. Zet in beweging. 
 

Zo wil ook Jezus ons in beweging zetten met de uitspraak: “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het 
zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten”? (Math 5, 13) Heel bewust kiest Jezus hier 
het beeld van zout. Geen honing, geen suiker, maar zout. Wij kunnen soms de neiging hebben om 
van geloof iets zoetigs te maken. Iets softs, iets zachtaardigs. Ons geloof kan versuikeren. Maar in 
plaats van honing of suiker kiest Jezus heel bewust voor een ander beeld: een pittig beeld. Dat 
prikkelt, en bijt. 
 

Jezus zegt dus niet: jullie moeten zout worden. Als jullie je op een bepaalde manier gedragen dan 
kunnen jullie zout van de aarde worden. Nee, hij zegt het bewust op deze manier: jullie zijn het 
zout van de aarde. Het is dus meer een zaak van zijn dan van doen. Jezus is bezig met de buiten-
kant, maar richt zich op de binnenkant. Hij blijft niet aan de oppervlakte maar zoekt de diepte van 
het hart.  
 

Mattheüs heeft het over smaak verliezen. Kracht verliezen heeft met dosering te maken. Te weinig 
zout en te veel bijmengsel geeft verlies aan smaak, aan kracht, aan impact. Dan is zout niet langer 
zout maar zijn het korreltjes zonder betekenis. Dat is dus een vraag aan jou: hoe zit het met jouw 
zoutgehalte? Hoe puur en zuiver is onze toewijding? Of wordt de stem en de stijl van Jezus te veel 
en te vaak vermengd met andere stemmen?  
 

Ben ik bezig mijn leven als christen zo aan te passen aan deze wereld dat ik daarmee het radicale 
ervan verlies. Dat ik een flets figuur aan het worden ben. Er van mij eigenlijk geen kracht meer uit-
gaat. En er van al die effecten van zout bij mij niet zo veel te zien, te merken is. Zout is niet be-
doeld om samen te klonteren. Zout is bedoeld om verspreid te worden, gestrooid. Dat is de bewe-
ging van het christenleven.  
 

Jezus sticht de beweging van het koninkrijk van God. Het goede leven samen met de hele schep-
ping. En verbonden met alle mensen. En hij roept jou en mij om Hem te volgen en uit te leven waar 
Hij voor staat. En waar Hij ook zijn leven voor geeft. En Hij zoekt in iedere generatie bondgenoten 
die daadwerkelijk uitleven waar hij voor staat. En zegt: jullie zijn het zout van de aarde. 
 

Hoe zit het met jouw zoutgehalte?   
Pastor Ria Doornbusch 
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Tot slot 
 

Je leven in het spel brengen    
 

Onder deze titel (in het Engels: “Putting your life into play”) was er 
kort voor de Pinksteren (16-18 mei jl.) opnieuw een congres over  
geloof en sport in het Vaticaan. Als vertegenwoordiger van de  
Nederlandse bisschoppen mocht ik hier naar toe. 
 

Ging het de vorige keer (september 2022) erover dat iedereen zou 
moeten kunnen meedoen aan sport (“Sports for all’), nu lag het  
accent meer op de aanwezigheid van de Kerk in de wereld van de 
sport. De sport hoort tot onze cultuur, zo werd gesteld. Volgens de 
H. Paus Johannes Paulus Ii, is sport zelfs ‘’de belangrijkste bijzaak’. 
De Kerk spreekt tot onze cultuur, dus richt zij zich ook tot de wereld van de sport. De vraag die bij 
dit congres centraal stond, was dan ook: hoe kunnen we samen zorgen voor een ‘pastoraal van de 
sport’?  
 

Op de ochtend vóór het congres was er in Rome een samenkomst in het gebouw van het Dicaste-
rie voor Cultuur en Opvoeding. Een ‘dicasterie’ is een soort van ministerie, een bepaalde afdeling 
in het Vaticaan. Vertegenwoordigers van verschillende landen spraken daar over hun ervaringen. 
Zelf vertelde ik, dat er in Nederland, met name onder de van huis uit katholieke sportverenigingen, 
sprake is van een enorme secularisatie (aanpassing aan de wereld); maar dat God daarentegen 
nog niet is verdwenen uit de wereld van individuele sporters. Zo getuigde een voetballer van Feij-
enoord (Quinten Timber is zijn naam) laatst nog, dat hij dagelijks de leiding van de Heilige Geest 
ervaart, ook op het sportveld. Bij het laatste Wereldkampioenschap in Qatar (november 2022) 
kwam er uit het Nederlands elftal zelfs een groepje van vijftien spelers bij elkaar om met elkaar uit 
de Bijbel te lezen, over het geloof te praten en samen te bidden.  
 

Tijdens het Congres, dat volgde, waren er getuigenissen uit de wereld van geloof en sport; maar 
we kregen ook inleidingen over allerlei negatieve ontwikkelingen in de wereld van de sport, waar-
door sport allang geen spel meer is. Zo herinner ik me het woord ‘dehumanization’. Dit woord wil 
zeggen, dat door allerlei vervelende invloeden van buiten, in de beoefening van de sport, de men-
selijke waardigheid op het spel komt te staan. Door prestatiedruk en allerlei technologische ontwik-
kelingen lopen we onszelf voorbij, en dreigen we de wedstrijd te verliezen, in plaats van de goede 
strijd te strijden … 
 

Wat mij het meest is bijgebleven, is een verhaal van een priester, die al heel lang zorgt voor de 
geestelijke begeleiding van spelers en begeleiders van het nationaal voetbalelftal van Italië. Hij 
vertelde, dat als er weer een interland op tv is, het aan de buitenkant allemaal heel mooi lijkt. Maar 
als je dan met de spelers in gesprek komt, zo zei hij, dan blijkt, dat ze lijden onder de druk alsmaar 
te moeten winnen. Ook ervaren ze wel eens problemen in hun relatie, gezin of familie. Heel wat 
spelers heeft hij mogen begeleiden naar de viering van de sacramenten van doop, eerste heilige 
communie, vormsel en huwelijk, en ook bij het afscheid van dierbaren. Dit, en het luisterend oor 
dat hij de spelers kon geven; dit vond hij een voorrecht om te mogen doen. 
 

In deze geest wenst ook Paus Franciscus, dat er nu serieus werk 
wordt gemaakt van een ‘pastoraal van de sport’. Hiertoe hebben 
wij als deelnemers aan het Congres, allemaal een brochure mee-
gekregen met algemene richtlijnen voor een ‘pastoraal van de 
sport’. Op allerlei plekken, waar dit ook maar kan: op scholen en 
universiteiten, bij sportclubs, maar ook in parochies, zou er oog 
moeten zijn voor de betekenis die sport kan hebben om langs 
deze weg, het geloof opnieuw bij mensen te brengen of hun geloof 
te verdiepen. Zorg dat je er bent, luister naar sporters, praat met 
hen, bid met hen, nodig hen uit om van hun geloof te getuigen, 
wees hun bondgenoot op belangrijke momenten in hun leven … 

 

Zo worden wij allen – op grond van ons doopsel en vormsel – uitgenodigd ‘ons leven in het spel te 
brengen’. 
Dat God ons hiertoe mag zegenen! 
Pastoor André Monninkhof 


